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Welkom bij 

Babajit 

 
 

Babajit is een Hebreeuws woord 

dat “in huis” of “thuis” betekent. 

Wij geloven dat God ieder mens 

uniek gemaakt heeft, iedereen 

mag zijn zoals hij of zij is. 

Daarom is het belangrijk dat 

zowel bewoners als begeleiders 

de ruimte krijgen om zichzelf te 

zijn, ieder mens is waardevol. 

 

 

  Nieuw terras 

aanleggen 
 

Afgelopen zomer zijn wij druk bezig 

geweest om een nieuw terras te 

realiseren voor Babaijt. Wij wilden 

namelijk graag een terras aan de 

zijkant van de boerderij, bij de 

keuken. De bewoners hebben erg 

goed hun best gedaan, en hebben er 

de mooie dagen al goed gebruik van 

gemaakt. Helaas gaan wij nu richting 

de winter, maar wij kunnen niet 

wachten tot wij er volgend zomer 

weer volop gebruik van kunnen 

maken.  

 

 

 

    

 
 

Komende activiteiten 

 

- Sinterklaas vieren bij Goud 

- Kerstmarkt bezoeken 

- Kerstviering 

- Oud en nieuw 

 

 

  

 

Sta op en 

schitter  

 
-Jesaja 60:1 

 



 

 
S t i c h t i n g  w o o n g r o e p  
B a b a j i t  

 

 

 

 

    

RECENTE 

HOOGTEPUNTEN 
 

 

Vakantie in Friesland 

 
 

In September zijn wij met elkaar op vakantie geweest 

in Friesland, naar Esonstad Landal. Heerlijk een 

weekje ontspannen en genieten. Wat hebben wij het 

getroffen met het weer, de hele week was het 

namelijk prachtig weer. Heerlijk uiteten, gourmetten, 

bootje varen en elke dag met elkaar zwemmen want 

het huis lag aan het water. Kortom, een groot feest 

met elkaar.  

 

 

  

Beekse bergen 
Ook zijn wij met elkaar een 

dag naar Beekse bergen 

geweest. Het was een eindje 

rijden, maar wat hebben de 

bewoners genoten van deze 

dag. Rijden tussen de 

Cheeta's en de Giraffes. De 

apen en olifanten 

bewonderen in het park. 

Maar de tijger was toch wel 

favoriet, maar ik denk dat 

wij dat allemaal wel 

begrijpen want een 

indrukwekkend dier is dat.  

 

Avond4daagse 
Met elkaar hebben wij 

meegedaan met de 

avond4daagse. Elke avond 

leuke, goede en waardevolle 

gesprekken met elkaar 

tijdens het wandelen.  

   

 

Wij wensen jullie alsvast 

gezegende feestdagen toe. 

  


